[re]present

figen rond presentie | representatie

Beeldende kunstenaars: Dan Dhaen, Toon Saerens, Annelies Slabbynck,

Stefaan van Biesen & Annemie Mestdagh, Jan Van Raemdonck
Storyteller: Rien Van Meensel
Schrijver: Geert Vermeire

Tentoonstelling van 16.05 tot 07.06.26
Open op zaterdag en zondag, ook op maandag 25.05, van 14 tot 18 u.

16.05.26 14u.  Vernissage
06.06.26 19:30 u. Vertelvoorstelling (zie hieronder), welkom vanaf 18:30 u.
07.06.26 15u.  Artist talk, gesprek met de kunstenaars over de thema'’s in de tentoonstelling

Kerk Attenhoven, Blokweg 131, 2940 Hoevenen-Stabroek

Info: https://toonsaerens.com /represent

Vertelvoorstelling “De wetten van het moeras”

6 juni 2026, om 19:30 u,, deuren open vanaf 18:30 u.

ledereen welkom. Toegang is gratis, wees gul met de hoed ...

Wil je er graag bij zijn, laat dan even weten via mail {toon.saerens@skynet.be) hoeveel stoelen
we voor je mogen klaarzetten.

De ochtend slaapt nog in het natte land, de mistslierten glijden tussen de zacht fluisterende
rietstengels. Als de dageraad aanbreekt glinsteren de kreken van het moeras als losse spiegels.
En dan begint een luid koor: het gekwaak van kikkers, het gesjirp en gezoem van insecten en
in de lucht het scherpe geroep van een blauwe reiger. Er hangt een geur van natte aarde, rotte
bladeren en turf. Het moeras leeft en ademt.

Tijdens deze vertelling neem ik je mee naar het jaar 1246, naar een plek op de grens van land
en water. Naar een tijd waarin mensen proberen te overleven tussen overstroming, armoede
en een veranderende wereld.

Je luistert naar het verhaal van een vader en zijn twee dochters. Ze raken alles kwijt en zoeken
een uitweg in het moeras. Een verhaal over verlies en overleven, over vrijheid en vooruitgang,
over wat verdwijnt en in de plaats komt.

Wanneer het land wordt ingepolderd en het water wijkt, verandert niet alleen het landschap,
maar ook de mensen die erin leven.

Laat je meevoeren naar een verdwenen wereld van water, modder en mist met zijn specifieke
moerasfauna en -flora. En ontdek wat verloren gaat als we de natuur naar onze hand zetten.

Rien Van Meensel, storyteller



